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Een hete zomer! 
In alle opzichten tot nu toe een hete zomer.  
Hoge temperaturen tot zelfs in ons eigen land toe, 
wateroverlast door heftige regenbuien (nu bijvoorbeeld 
weer in Noord Italië), grote bosbranden in verschillende 
landen in Europa, kortom onze trek naar het Zuiden om 
daar wat vakantie te kunnen vieren wordt steeds 
problematischer. Ook de mensen in Gaza trekken 
momenteel naar het zuiden. Maar daar valt weinig te 
vieren evenals in Oekraïne, Afghanistan, Jemen, Syrië, 
Soedan, en de Democratische Republiek Congo (etc.). 
Daar trekt men naar het zuiden om te trachten 
oorlogsellende te ontlopen, of om een stuk brood te 
vinden of om dat een bezetter je daartoe dwingt....! 
Kortom, een beklemmend hete zomer...! Maar goed, 
genoeg negatieve overdenkingen in deze column.  
De meesten van u hebben ongetwijfeld een goede 
vakantie achter de rug waarbij u zeker extreem hoge 
temperaturen en heftige bosbranden hebt kunnen 
ontlopen. En ongetwijfeld heeft u kunnen genieten van 
een heerlijke periode elders of misschien wel gewoon 
in uw eigen woonomgeving. En dan zitten we nu in de 
maand september. De kerk start op 21 september haar 
nieuwe kerkelijke seizoen (zie elders in deze 
Ontmoeting). Ook PGO_Plus laat weer van zicht horen 
o.a. met een filmavond op maandag 29 september.  
En er zijn natuurlijk ook deze maand de sociale 
koffiemomenten na afloop van sommige diensten en 
op de tweede vrijdagmorgen van de maand.  
Kortom, de sombere start aan het begin van deze 
column wordt grotendeels vergoed door de sociale 
kanten van onze eigen gemeente. Sociaal en in alle 
opzichten ‘grensoverschrijdend’ betrokken! 
Fijn toch, om met zo’n gemeente het nieuwe seizoen in 
te mogen gaan. Mogen we u allen daarom hierbij een 
‘geloofwaardige’ start van een nieuw kerkelijk seizoen 
toewensen! 
 
Han en Wil 
 
 

Kopij inleveren voor het oktober 2025 nummer 
uiterlijk woensdag 17 september 2025. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

 

Foto voorblad: Jaap de Wit 
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SIGNAAL  
   
Onze kerk heeft een traditie ontwikkeld, waarbij de gelegenheid     
wordt geboden elkaar op een leuke manier te ontmoeten. Het  
‘ontmoetingskoffertje’ gaat ook deze zomer rond en we hebben  
al mooie foto’s gezien van ontmoetingen tussen gemeenteleden.  
Zelf heb ik dit jaar ook mooie en kostbare ontmoetingen gehad.  
In een ontspannen sfeer leer je elkaar anders kennen en  
begrijpen en praat je over andere, soms intiemere onderwerpen  
dan dat je b.v. doet tijdens het koffiedrinken.  
Op velerlei manier ontmoet ‘de kerk’ gemeenteleden.  
Tijdens een bezoek van een ouderling, diaken, contactpersoon  
of predikant. Maar we kunnen op allerlei momenten ontmoetingen  
ervaren. Lang geleden maakten mijn man en ik een vijfdaagse  
trektocht door de Sinaï woestijn. De Egyptische gids Mahmoed  
was 25 jaar, klein, beetje dik, sprak nauwelijks Engels. Met hem  
trokken we (vijf personen) met een jeep de woestijn in. We liepen  
door wadi’s, zandwoestijnen, door kloven en over rotsen.  
We beklommen de berg Sinaï in de namiddag om de zon onder te  
zien gaan en liepen in het dónker de berg weer af!  We sliepen in  
kleine tentjes. Het brood werd gebakken in een kuil van zand, tomaten, komkommertjes en water waren 
meegenomen. Het onderlinge contact was groot, we hielpen elkaar, spraken een beetje Engels en Duits en 
Mahmoed en Batja (betekenis ‘dochter van God’) leerden elkaar Arabische en Hebreeuwse woorden.    
Op een gegeven moment moesten we over een kloof springen, de breedte was ca 1 meter.  De Israëlische man was 
erover voor ik het zag. Logisch hij was een commando geweest in het leger. Batja sprong er met gemak overheen. De  
Engelse majoor ook. En ik … ik kreeg het ineens benauwd! Ik zag de breedte van de kloof, de diepte en de oplopende 
rots aan de overkant… Wát als ik het niet zou halen, wát als ik erin zou storten… ! De gids had geen touw, telefoon of 
verbandspullen, niks! Maar ik moést naar de overkant en een meter was toch niet zoveel!! Mahmoed zag mijn 
paniek en zei: ‘Trust me, I am strong’. ‘Vertrouw op mij, ik ben sterk’!  Ik sprong, haalde met gemak de overkant en 
voelde de sterke hand en arm van de gids.  Daar gebeurde iets tussen ons… wij ‘ontmoetten’ elkaar écht!!  
Mahmoed had mijn zwakte gezien en liet toen zichzelf ‘zien’. Hij begon te vertellen over zijn leven, over het meisje 
waar hij mee wilde trouwen en hoe zijn vader en a.s. schoonvader het nog steeds tegenhielden.   
Ik heb toen ervaren dat, als je je openstelt voor de ander, die ander zich ook openstelt voor jou!  
Momenteel worden de ontmoetingen in Nes Ammim, Israël, ondanks alles, toch weer georganiseerd.  
Vrijwilligers komen uit diverse landen om zich in te zetten voor de dialoog! Daar en op véél plekken in Israël, komen 
Joden en Palestijnen opnieuw bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, om samen te werken aan het loslaten van 
haat en te werken aan vrede, om elkaar te ontmoeten. Ondanks alles wat er helemaal fout gaat in het land.  
Wij kennen zulke ontmoetingen denk ik zelf ook wel en zéker komen we ze tegen in de bijbel, zowel in het Oude- als 
Nieuwe Testament. Ik denk aan het verhaal waarin Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet bij een bron.  
Grote culturele tegenstellingen werden daar overwonnen en een diepgaand gesprek ontstond waarna vele 
Samaritanen in Jezus gingen geloven. In Joh. 4 vindt u het hele verhaal. Het werd een échte ontmoeting!! 
Wat is het goed om elkaar als gelovigen beter, écht te leren kennen, om met elkaar de verhalen van God te delen. De 
ontmoeting met Mahmoed werd een existentiële ervaring voor mij! Ik dacht ‘zo gaat het, als ik alles ooit los zal moet 
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laten’. Dan mag ik er op vertrouwen dat er een hand naar mij uitgestoken wordt en er een stem spreekt die zegt:    
“IK BEN er, ik hou je vast  – vertrouw op mij !!  
Sippy Klercq  

 
 
 
Vieringen september 2025 
 
Zondag 7 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik  
Ouderling van dienst: Annemarie Verweij  
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Hans Stafleu     
Peuteroppas:  Mirjam en Twan Goudena 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Jeugdwerk 
Bijzonderheid:  Koffie drinken door  

Bloemencommissie 
 
Zondag 14 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Nico de Groot    
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Zonnebloem  
Uitgangscollecte:  Diaconie 
Bijzonderheid:  Ziekenzondag, Heilig  

Avondmaal 
 
Zondag 21 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Leo Smit     
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Jaap Swijnenburg  
Peuteroppas:  Marit en Noortje van den  

Brink  
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PKN / KiA Werelddiakonaat  
                                           Libanon  
Bijzonderheid:  Startzondag, koffie drinken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 28 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M.A. Verstoep, IJsselstein 
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Michel de Goeij 
Peuteroppas:  Nelleke en Rianne  

Lekkerkerker   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie 
Bijzonderheid:   Koffie drinken 
 
 
Overige vieringen: 
 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
10 september 19.15 uur IKO bestuur 
17 september 19.15 uur Dingena van Esterik 
24 september 19.15 uur Sippy Klercq 
26 september 19.30 uur Taizé viering in Rooms  
                               Katholieke kerk 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
  5 september 19.00 uur pastor Huub Spaan    
12 september 19.00 uur ds. Roelof de Koning  
                                                         Gans 
19 september  19.00 uur pastor Huub Spaan    
26 september  19.00 uur ds. Rianne Bogerd- 

                             Looijen 
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September 2025               Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap 
 
maandag 1 september  Lucas 14,15-24   
dinsdag  2 september  Lucas 14.25-35   
woensdag 3 september  Psalm 33   Graduaal 7 september  
donderdag 4 september  Deuteronomium 29,1-14   
vrijdag  5 september  Deuteronomium 29,15-28   
zaterdag 6 september  Deuteronomium 30,1-10   
zondag  7 september  Deuteronomium 30,11-20   
maandag 8 september  Deuteronomium 31,1-8   
dinsdag  9 september  Deuteronomium 31,9-18   
woensdag 10 september  Deuteronomium 31,19-29   
donderdag 11 september  Psalm 74   Introïtus 14 september  
vrijdag  12 september  Deuteronomium 31,30–32,14   
zaterdag 13 september  Deuteronomium 32,15-25   
zondag  14 september  Deuteronomium 32,26-35   
maandag 15 september  Deuteronomium 32,36-44   
dinsdag  16 september  Deuteronomium 32,45-52   
woensdag 17 september  Psalm 148   
donderdag 18 september  Lucas 15,1-10   
vrijdag  19 september  Lucas 15,11-20a   
zaterdag 20 september  Lucas 15,20b-32   
zondag  21 september  Lucas 16,1-9   
maandag 22 september  Lucas 16,10-18   
dinsdag  23 september  Psalm 38   
woensdag 24 september  Deuteronomium 33,1-7   
donderdag 25 september  Deuteronomium 33,8-12   
vrijdag  26 september  Deuteronomium 33,13-21   
zaterdag 27 september  Deuteronomium 33,22-29   
zondag  28 september  Lucas 16,19-31   
maandag 29 september  Deuteronomium 34,1-12   
dinsdag  30 september  Psalm 127,1-5   
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 Verslag kerkenraad d.d. 16-07-2025 

 
 Voorzitter Nico de Groot opent de vergadering met het lezen van Psalm 121, een pelgrimspsalm.  
Hij gaat voor in gebed en heet ons allen hartelijk welkom.  
Bij de personalia worden de namen genoemd van de gemeenteleden die afgelopen periode zijn overleden: 
mw. H. Tuinzaad-Groenveld, dhr. Hans Verweij, dhr. Bert Bultema. 
Naar aanleiding van de notulen komt de nieuwe verlichting in de kerkzaal aan de orde.  
De kleur van de verlichting wordt iedere dienst aangepast aan de liturgische kleur van de zondag.   
De jaarrekeningen van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn goedgekeurd door 
het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.  
Bij de ingekomen stukken wordt onder andere een brief behandeld m.b.t. de nascholing van onze predikant; 
deze verplichte scholing start in januari. De scholing zal inclusief voorbereiding 20 dagen in beslag nemen.  
In het werkplan van 2026 van ds. Rianne Bogerd is daar rekening mee gehouden. In 2026 zijn o.a. wat minder 
preekbeurten opgenomen en minder tijd voor gespreksgroepen. De agendacommissie gaat op zoek naar een 
aantal predikanten die kunnen bijspringen mocht dat nodig zijn m.b.t. het verzorgen van noodpastoraat 
en/of rouwdiensten.  
De liturgiecommissie heeft wat kleine aanpassingen gedaan in het protocol “gedenken”.  Het gedenkboek 
wordt na het ophalen zichtbaar voor de gemeente open neergelegd op de liturgische tafel. De rouwcirculaire 
wordt in het gedenkboek gelegd na het uitspreken van de teksten en het boek wordt open teruggelegd bij de 
glazen plaat. Een aandachtspunt is dat er niet altijd een rouwcirculaire naar de scriba of kerk gestuurd wordt.  
De scriba is verantwoordelijk dat er een kaart is voor het gedenken.  
Voor het onderwerp menora schuiven een aantal leden van de commissie Kerk & Israël aan. De commissie 
heeft een voorstel voor een nieuwe menora gedaan. Dit onderwerp ligt nu gevoelig vanwege de actualiteit in 
Israël en Gaza. Rianne houdt een inleiding gebaseerd op de nota van de PKN "Uw koninkrijk kome". In de 
nota wordt de relatie met Joden en Palestijnse christenen en de protestantse kerk in Nederland 
behandeld. De synode erkent een onopgeefbare band met het volk Israël, maar benadrukt ook de 
verbondenheid met Palestijnse christenen en de kwetsbaarheid van het thema. Deze presentatie werkt 
verhelderend en we denken dat gemeenteleden (ook) graag in gesprek gaan over bovenstaand thema nu de 
situatie in en rond Israël zo moeilijk te duiden is.  
Een geplande avond door de commissie Kerk & Israël door Jacco Overeem kan daar in voorzien.  

 Met betrekking tot het ontwerp en de plaats voor een menora zijn we er nog niet uit. Wordt vervolgd. 
De vraag van Dabar over het gebruik van onze kerk voor de Kerk & School viering op 1 maart 2026 kunnen 
we positief beantwoorden. We besluiten om de eigen dienst te laten vervallen en aan te sluiten bij de 
kerkdienst van Dabar in ons eigen gebouw. Er wordt de suggestie gedaan om op 1 maart in de middag iets te 
organiseren bijv. een zangdienst als daar behoefte aan is.  
Een korte evaluatie van de gemeentevergadering volgt. In het kort bespreken we de opbrengst van de 
“geeltjes” van het jeugdwerk. Martine Hokken wil blijven coördineren en aanspreekpunt voor het jeugdwerk 
blijven. Met het overlijden van Bert heeft het vinden van een jeugdouderling prioriteit. De jeugdouderling 
moet iemand zijn die het contact zoekt met de jeugd en de jonge gezinnen. Het vinden van mensen die wat 
willen doen in het jeugdwerk blijft lastig. Mensen zoeken bij concrete ideeen en taken lukt vaak wel. We 
gaan aan de slag met de aanbevelingen op de geeltjes.  
Er is een vraag gekomen van de Ambassade van het Koninkrijk van God of de PGO op de een of andere 
manier mee wil werken aan het organiseren van een Alpha cursus. Dit is akkoord.  
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In januari nemen een aantal kerkenraadsleden afscheid. We moeten op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden.  
Er is gestart met het samenstellen van een groslijst.  

         Cees van Vliet sluit de vergadering met het gedicht “Er moet toch iemand zijn”, maker onbekend.  
 
Volgende bijeenkomsten:  
 
 -   4 september agendacommissie 
 - 10 september Kerkenraad 
 
 Namens de kerkenraad, Mieke Schippers 
 
 
Uitnodiging Startzondag 
 
Op zondag 24 september is de startzondag. We beginnen de dag met een Kerkdienst Beetje Anders, waarin 1 
Johannes 4:11-13 centraal staat. Het thema van de dienst is ‘Ik zie, ik zie, wat wij niet zien’. Voor deze Kerkdienst 
Beetje Anders hebben we ons laten inspireren door de opzet van kliederkerk. Vaste onderdelen zijn daarbij: samen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is een dienst waarin je zelf volop bezig bent en in gesprek kan met 
elkaar. Het is een leuke en inspirerende manier om met het geloof bezig te zijn voor alle generaties. Daarom zal er 
geen kinderkerk zijn (wel kinderoppas). En als we zeggen voor alle generaties, bedoelen we echt álle leeftijden. Bij 
‘kliederen’ denkt u misschien dat het alleen gericht is op (kleine) kinderen, maar kliederkerk is juist een mooie 
manier om samen met verschillende generaties geloof te ontdekken en te vieren. 
Blijf na de dienst en het koffiedrinken vooral voor een gezellige activiteit voor jong en oud georganiseerd door de 
diaconie. We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch. Voor de lunch willen we vragen of iedereen iets mee wil 
nemen om te delen. 
Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. Voor vragen rondom de dienst kunt u terecht bij Rianne Bogerd-Looijen 
en voor vragen rondom de activiteit en lunch bij de diaconie, via Martin Weerstand. 
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KERKELIJK BUREAU van 16 juni tot en met 20 augustus 2025 
  
Wie worden er in september 2025 80 jaar en ouder: 
  8 september, Mevr. H.G. van Aalst-de Ruig, C. Valeriusstraat 7, 3421HN Oudewater 
11 september, Mevr. H. Eekhof-Schaap, Prins Bernhardstraat 2, kamer 305, 3421JD Oudewater 
16 september, Mevr. J.J. Griffioen-Griffioen, Papenhoeflaan 101, 3421XP Oudewater 
18 september, Mevr. M.A. van Bemmel-Kwakernaak, Joostenplein 31, 3421TC Oudewater 
20 september, Dhr. J. Graveland, Strengen 138, 3421JT Oudewater 
22 september, Mevr. N. Wouters-de Jong, Schakenbosdreef 20, 3421VE Oudewater 
25 september, Dhr. A.Th. le Feber, Amsterdamse Veer 1, 3421EA Oudewater 
29 september, Mevr. G. Baerveldt-Boot, C. Valeriusstraat 7, 3421HN Oudewater 
29 september, Mevr. W.E. Zijderlaan-Hoogenboom, Zuidzijdseweg 100, 3415PR Polsbroek 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
Nieuw ingekomen: 
Mevr. S. Maaijen-Smit, Papekopperdijk 3, 3464HT Papekop 
Dhr. J. van Aalst en mevr. H.G. van Aalst-de Ruig, C. Valeriusstraat 7, 3421HN Oudewater 
Mevr. S.N. Douma, Ruige Weide 17, 3421TH Oudewater 
Mevr. D.M.A. van Bemmel, Brede Dijk 3, 3421TK Oudewater 
 
Overleden: 
Dhr. E. Bultema, Lefebureplein 44, 3421BG Oudewater 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. A.W. de Mos van Dijkgraaflaan 131, 3421XC Oudewater naar Waardsedijk 72, 3425TH Snelrewaard 
Dhr. D.A. Schimmel en mevr. J.E. Schimmel-van den Heuvel met 2 kinderen van Willeskop 131 B, 3421GV Oudewater 
naar Willeskop 139, 3421GV Oudewater 
 
Verhuisd buiten de gemeente: 
Dhr. N. Lodder van Blekersgracht 28, 3421LA Oudewater naar buitenland 
 
NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden. 
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Pastoraat
 
Pastoraat 
In de vakantie heb ik meegedaan met het 
zomerorkest in Waddinxveen. Met muzikanten uit de 
hele regio hadden we drie weken één repetitieavond 
en daarna een concert. Ik vond het een bijzondere 
ervaring. Ik had thuis de muziek geprint en even 
doorgeblazen. Ik kan wel zeggen: het klonk toen 
werkelijk helemaal nergens naar. Maar toen ik op de 
eerste repetitie samen met bekende en onbekende 
muziekmakkers speelde begon het gelijk ergens op te 
lijken. Ik werd door de andere muzikanten mee 
genomen in het ritme in de melodieën. En ook ik blies 
mijn partij mee. Dat maakte het zo’n bijzondere 
ervaring, dat het allemaal samenkomt. De stukjes 
vallen op z’n plek met elkaar maak je iets moois.  
Ik moest denken aan 1 Korinthe 12, waar Paulus 
schrijft over de gemeente als lichaam met 
verschillende delen. In de gemeente vullen 
verschillende mensen met verschillende gaven elkaar 
aan en versterken elkaar. En ook in dat samenspel kan 
veel moois ontstaan. En de verschillende delen, de 
verschillende mensen, hebben elkaar hard nodig. 
Zoals ook een harmonieorkest dat alleen uit 
klarinetten of alleen uit drummers bestaan niet klinkt 
(of een voetbalteam dat alleen uit spitsen bestaat 
nooit zal winnen).  
Wat als er iets in je leven gebeurd waardoor je uit je 
ritme wordt geslagen? Wat als het je niet lukt om mee 
te komen in het tempo van de rest? Hoe ben je dan 
onderdeel van het lichaam? Van het orkest? Paulus 
schrijft dat we elkaar dan zorgvuldig moeten 
behandelen. Omdat de samenhang van het lichaam zo 
belangrijk is en we –ook de delen die zwak zijn of pijn 
lijden– zo waardevol zijn. Laten we elkaar met zorg 
omringen, delen in elkaars verdriet en elkaars 
vreugde.  
ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 
Omzien naar elkaar. 
De zonnige en warme zomer ligt al weer voor een 
groot deel achter ons. Veel gemeenteleden zijn weer 
terug van verblijf elders. 

Mogelijk heeft het ieder goed gedaan om er even uit 
te zijn.  Maar er gebeuren ook verdrietige dingen in 
onze gemeente. Wij denken aan Mw. Margo 
Kwakernaak die haar geliefde Bert Bultema heeft 
moeten missen.  Bert heeft na een lange tijd van ziek 
zijn en hoopvol vooruitkijken toch afscheid van zijn 
geliefden moeten nemen. Een groot verdriet voor 
allen om hem heen in onze gemeente waar hij weer 
aan de slag wilde als jeugdouderling, als ook in de 
Oudewaterse gemeenschap. Bert is op 7 juli overleden 
in Nieuwegein en op 14 juli j.l. na een 
indrukwekkende afscheidsdienst begraven in 
Oudewater. Dhr. Johan Maaijen (Goudsestraatweg) is 
opgenomen geweest in het ziekenhuis maar is 
gelukkig weer op zijn vertrouwde plekje. Daar kan hij 
voorlopig de nodige zorg krijgen. 
Dhr. Piet van Doorn (Joostenplein) heeft ook weer 
diverse onderzoeken gehad en krijgt hiervoor ook de 
noodzakelijke behandelingen. Dhr. Hans Aleman          
(Kerkwetering) heeft nog steeds te maken 
met  zijn  terugkerende hartklachten. Het blijft 
zorgwekkend. Mw. Mourik-Haring (Diemerbroek) 
heeft ook te maken met zorg en bijwerkingen van 
haar behandelingen. Mw. van Gijs-Luten (G.R. van 
Kinschotstraat) zal op korte termijn worden 
opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie 
Dhr. Bernhard de Wit (Hekendorperweg) moest 
onverwachts een operatie aan zijn hand ondergaan. 
Dit zijn enkel namen van gemeenteleden waarvan wij 
iets over hun gezondheid mogen delen. 
Er zijn veel meer gemeenteleden die al langer te 
maken hebben met zorgen, groot of klein.  Ook hen 
willen wij niet vergeten. Wij denken ook aan Coby den 
Butter, zij moest weer afscheid nemen van een goede 
vriend. Dit geeft haar steeds veel verdriet. 
Ook voor de jongeren in onze gemeente is het een 
spannende tijd. Veel beginnen aan een nieuwe 
periode in hun jonge leven. Een tijd vol uitdagingen. 
Wij bidden dat het hen goed mag gaan en zij het 
goede pad mogen bewandelen. 
Twan Goudena (Wantslag) kan vol trots terugkijken op 
zijn behaalde succes. Hij won GOUD op de NK Atletiek. 
Een geweldig prestatie! 
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Laten wij bidden en in een warme kring om elkaar 
heen staan in goede en slechtere tijden! 
 
Maandkaarten juli 
De maandkaarten van Juli werden gebracht bij: Mw. 
Loes v.d. Waaij- Kraus, Mw. M. Koster- van Kempen, 
Mw. Elly van Leusden-van Buuren, Mw. J. Vellema v.d. 
Ven, Mw. Hennie van Dam-de Jong, Dhr. Jaap- 
Verdouw, Mw. Riet Goudriaan-ten Pierick, Dhr.H. 
Voorhof, Dhr. Arie Griffioen, Mw. Mas Deelen-van 
Dam, Mw. E. Versteeg-Neeleman, Dhr. Jaap v.d. Laan, 
Dhr. P. v.d. Waaij en naar Dhr. Wim Griffioen, allen ter 
feleicitatie me hun verjaardag in Juli. 
Tevens werd er een felicitatie kaart gestuurd naar 
Bram en Janny Verweij-Brouwer i.v.m hun 55 jarig 
huwelijk en een felicitatie naar Twan Goudena. Hij is 
Nederlands kampioen hindernis lopen geworden. Een 
kaartje ter bemoediging, beterschap of medeleven 
werd gebracht bij: Dhr. Gert Koffeman, Dhr. Gerard 
Verweij, Dhr. Johan Maayen, Dhr. André le Feber, Dhr. 
Bernhard de Wit en naar Theo en Annemarie Mourik-
Haring. Een condoleance kaart werd gebracht bij  
Mw. Mjjnie Verwey- van Dijk, Jan Willem en Maaike, 
Arjan en Judith en naar Nelleke en Peter. Dit i.v.m. het 
overlijden van hun man en vader: Hans Verwey. 
Ook Bram en Janny Verweij hebben een 
condoleancekaart gekregen. De familie Maayen-
Ybema heeft een kaartje gekregen ter verwelkoming 
in onze gemeente. 
 
Maandkaarten augustus 
De maandkaarten van augustus zijn gebracht bij:  
Dhr. Arie Breur, Mw. Judith Hellema- Graveland,  
Dhr. A. Koster, Dhr. Henk Verdouw, Mw. Annie de 
Wit-Bax en bij Dhr. Theo Renema allen ter felicitatie 
met hun verjaardag in augustus. 
Een kaart ter bemoediging, medeleven of beterschap 
werd gebracht bij Mw. Erika Vis-Burger, Dhr. Piet van 
Doorn en bij de bewoners van het Hospice. 
Een condoleance kaart werd gebracht bij de familie 
Bultema-Kwakernaak i.v.m. het overlijden van de  
Dhr. Bert Bultema. 
 
‘Koffie in de kerk’ op vrijdag 12 september a.s.! 
Vanaf 10:00 uur (tot 11:30 uur) staat de koffie en/of 
de thee weer voor u klaar. Uw gastvrouwen die 
ochtend zijn Wija Stegenga en Anneke Koffeman. 
Graag tot vrijdag 12 september a.s. in onze 
Ontmoetingsruimte (zaal 1)! 

Toerustingsavond Jaarthema ‘Kijk, laat je verassen 
door het werk van Gods Geest’ 
Om geïnspireerd en toegerust het nieuwe seizoen in 
te gaan, organiseren we dit jaar een avond over het 
jaarthema. Ik zal het jaarthema verder toelichten en 
we gaan met elkaar in gesprek én praktisch bezig met 
het thema. De avond is in het bijzonder voor iedereen 
die zich komend seizoen op de een of andere manier 
inzet voor onze gemeente. Als gemeentelid, in een 
commissie, als ambtsdrager, in het jeugdwerk of ….! 
Ook als je het gewoon interessant vind hier eens over 
na te denken ben je van harte welkom. 
 
Woensdag 24 september om 20:00 uur in de kerk.  
Van harte welkom!  
Aanmelden is niet nodig.  
Tot ziens! ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 
Belijdeniscatechese   
In september ga ik van start met belijdeniscatechese. 
Doe je ook mee? Aanmelden kan tot 21 september bij 
mij! Meer weten, vragen of twijfels? Neem gerust 
contact met me op. 
ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 
Wat doe je dan eigenlijk op belijdeniscatechisatie? 
Iedere avond gaan we in gesprek over een onderwerp 
of Bijbeltekst. In ongeveer 15 avonden (van 
september tot maart) komen allerlei onderwerpen 
aan de orde, bijvoorbeeld: wie is Jezus? Hoe weet ik 
zeker dat God bestaat? Hoe lees je de bijbel? Hoe zit 
het met de kerk? Ook je eigen vragen kunnen een 
plekje krijgen op het programma. Kort gezegd: We 
spreken over het geloof en wat dat voor jou betekent. 
Moet ik al zeker weten dat ik belijdenis wil doen? 
Nee. Absoluut niet. Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen. Misschien weet je het al zeker, 
misschien ook wel helemaal niet. Als je serieus in 
gesprek wil over jouw geloof en meer wil leren is dit 
de juiste plek. Gaandeweg beslis je of je dit jaar 
belijdenis wil doen. 
Wat is dat ‘belijdenis doen’? 
In een kerkdienst zeg je hardop en in het openbaar 
dat je gelooft in God en Jezus wil volgen. Je zegt ‘ja’ 
tegen God en beaamt de doop die je als kind ontving. 
Of als je nog niet gedoopt bent, ontvang je de doop. 
Op een van de avonden gaan we hier verder over in 
gesprek! 
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 
Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 
  Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanuit de diaconie 
 
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een 
fijne zomer. Misschien lekker weggeweest een ander 
is thuis gebleven.  
Heel rustig aan gaat alles weer starten, zo ook bij ons 
binnen de diaconie.  
 
Vlak voor de vakantie hebben we Twan, Marit en Niels 
verblijd met een lekkere attentie omdat zij geslaagd 
zijn!! Nogmaals van harte en veel succes met jullie 
vervolgopleiding!! 
 
Nationale ziekendag, zondag 14 september 2025 
Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’ heeft de 
tweede zondag in september uitgeroepen tot 
landelijke nationale ziekendag. Dit jaar is dat 14 
september. De plaatselijke afdeling van de 
Zonnebloem grijpt deze gelegenheid aan om bij 
ouderen, zieken, mensen die beperkingen hebben, 
eenzaam zijn of om welke reden dan ook met 
tegenvallers te maken hebben, te voorzien van een 
fruitbakje. Hierbij worden zij geholpen door o.a. de 
plaatselijke diaconieën van de verschillende kerken.  

Op deze zondag zullen een aantal gemeenteleden een 
fruitbakje krijgen.  
In de dienst zal stilgestaan worden bij deze zondag en 
vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.  
De avondmaalcollecte is bestemd voor de 
Zonnebloem afdeling Oudewater.  
Aan het eind van de dienst staan de fruitbakjes klaar, 
die bij deze leden worden gebracht. Helpt u ook mee? 
Alvast hartelijk dank 
 
De voorbereidingen voor de startzondag op zondag 
21 september zijn in volle gang. We hopen jullie allen, 
ook na dienst, daar te ontmoeten.  Van harte 
welkom!! 
 
Misschien ook leuk om een keer een iets persoonlijker 
stukje te schrijven. Inmiddels “draai” ik ruim 1,5 jaar 
mee binnen de diaconie en ik kan zeggen dat ik dit 
met heel veel plezier doe. Een fijne club met mede 
gemeenteleden, korte lijntjes met elkaar. Gezellige 
maar zeker ook effectieve vergaderingen (niet te lang) 
en mooie dingen die we met elkaar kunnen realiseren.  
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En nog leuker aan dit verhaal is dat jij van harte 
welkom bent om deel uit te komen maken van deze 
leuke club!! 
Ben je een doener, steek je graag de handen uit de 
mouwen of ben je handig met secretariële zaken en 
wil je graag iets moois doen in /voor de kerk? Je bent 

bij ons op de juiste plek.  
Denk je nou dit is echt wat voor mij, laat het ons dan 
weten via diaconie@protgemoudewater.nl of spreek 
gerust één van de diakenen aan.                               
Namens de diaconie en met een hartelijke groet, 
Leonie van den Brink 

  
 
 
 

 
 
Kerkbalans 2025 

Met veel dank voor alle trouwe bijdragen melden we dat t/m juli € 86.776,19 is ontvangen. Voor 
het hele jaar is het mooie bedrag ad € 125.922,00 toegezegd. Zoals u weet is dit laatste bedrag 
niet statisch, in de verstreken maand zijn er nog toezeggingen bijgekomen of verminderd. Het 
bedrag wijzigt bijvoorbeeld als iemand komt te overlijden of verhuist, of als er een andere reden  

                                   is om iets aan te passen. 
 
Opbrengst collectes juni en juli 2025 e.d. 

dag Doel  Bedrag € 
 juni  

 1 1e Algemeen kerkwerk 122,30 
 2e PGO/Plaatselijk jeugdwerk 119,55 

8 1e Algemeen kerkwerk    223,52 
 2e Diaconie 233,00 

15 1e Algemeen kerkwerk 131,45 
 2e Avondmaalmaalcollecte 

Villa Expertcare hospice 
235,90 

 Uitgang Diaconie   58,50 
22 1e Algemeen kerkwerk 111,95 

 2e KiA/Binnenlands 
Diaconaat 

112,10 

29 1e Algemeen kerkwerk 143,70 
 2e PGO/Bloemencommissie 134,01 

29 Zendingsbusjes opbrengst 
van 01-04  t/m 29-06-2025 

423,83 

 koffiedrinken juni 2025  
  1 ZWO/KiA-commissie   39,05 
13 Zalencentrum   27,45 
15 Zalencentrum   45,00 

dag Doel  Bedrag € 
 juli  

6 1e Algemeen kerkwerk 152,65 
 2e KiA/Werelddiaconaat 

Ghana 
282,65 

13 1e Algemeen kerkwerk 140,65 
 2e Diaconie 143,95 

20 1e Algemeen kerkwerk 204,85 
 2e PGO/ Plaatselijk  

Kerk & Israël 
158,15 

27 1e Algemeen kerkwerk 156,15 
 2e Diaconie 181,05 
 koffiedrinken juli 2025  

  6 Liturgiecommissie  23,75 
11 Zalencentrum  22,75 
20 Zalencentrum  32,20 

   
   
   

   

Hieronder zijn de mogelijkheden weergegeven om bij te dragen aan collectes en giften aan diverse doelen, 
koffiepotje, VVB en collectebonnen. 
 
U kunt collectes en giften doen voor diverse doelen:  
- via de Ontmoetingskerk-app 
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- via de PGO-website, zie hiervoor de ‘collectezak’ in de rechterkolom op de PGO-website. Dit alles kan ook door de 
rubriek bovenaan de PGO-website: ‘Ontmoetingskerk app/digitaal loket’ aan te klikken  
- via het rekeningnummer van de PGO, graag vóór het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke 
datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 
 
De bijdrage aan het koffiepotje kan:  
- via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op het koffiepotje, die staat aan de uitgang van zaal 1 
- via de Ontmoetingskerk-app. 
 
Het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2025 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam en 
postcode huisnummer’ kan via het rekeningnummer van de PGO. 
 
Het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel) kan:  
- via de PGO-website: zie menu via de rechterkolom helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en 
vervolgens direct via iDeal betalen 
- via rekeningnummer van de PGO dan met de mededeling ‘collectebonnen’. 
 
Het IBAN-rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater. 
 
Hans Joosse, Elsbeth Barnard en Bram Verweij (VVB en Solidariteitskas),  
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 
 
 
 
 

 

 WERKGROEP KERK EN ISRAËL 
 
In de zomer hebben we het vitrinekastje gevuld met 
enkele (gekregen) zevenarmige kandelaars - menora’s -  
en enkele achtarmige kandelaars - chanoekia’s -. Beide 
soorten kandelaars zijn eigenlijk een ‘menora’.  Bij de 
achtarmige kandelaar wordt nog een kleine kaars 
toegevoegd, dat is de ‘koster’ waarmee je de lichtjes 
aansteekt. Deze kandelaar gebruik je vooral met het 
Chanoeka feest in december.  
De ‘Menora’ betekent ‘lichtdrager’. De gouden menora 
met de zeven lichtjes, gaf licht in het heilige van de 
tabernakel en later in het heilige van de tempel te 
Jeruzalem, dus ook in Jezus tijd. In Ex. 25:31-40 staat 
hoe de kandelaar gemaakt moest worden, en hoe de 
olie voor de lamp bereid moest worden.  In 1 Samuel 3:3 
wordt de kandelaar 'de lamp van God' genoemd.   

 
Het licht van de kandelaar mocht niet gedoofd worden, 
het moest eeuwig branden. Veel synagogen hebben een 
menora in hun gebedshuis geplaatst maar niet allemaal. 
Sommigen zijn van mening dat de menora alleen in de 
tempel thuishoort en dus plaatsen ze geen menora in de 
synagoge. Elke synagoge heeft overigens altijd een  
‘ner tamid’, een ‘eeuwig brandend licht’. 
In onze kerk plaatsen we al jaren een kandelaar tijdens 
de christelijke c.q. Joodse feesten, b.v. bij Pasen, 
Pinksteren en Kerst. We drukken daarmee onze 
verbondenheid uit met het Joodse volk over de hele 
wereld en met het Jodendom. Omdat Jezus het licht 
voor de wereld wordt genoemd, hebben we in de kerk 
altijd als symbool de Paaskaars aan!!  In Jezus’ tijd werd 
met ‘het licht’ meestal de kandelaar bedoeld, zowel 
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thuis als in de tempel. Drie van de vier evangelisten 
vermelden een gelijkenis waarin een lampenstandaard, 
een menora, voorkomt. Eén voorbeeld:  
Matteüs 5,15                                                                                                                                                          
Men steekt geen olielamp aan om hem onder een 
korenmaat te zetten. Nee, men zet hem op de menora, 
dan straalt hij licht uit voor allen die in huis zijn.  
 
Sippy Klercq  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto van de synagoge in Berlijn 

ZWO/KiA-commissie 
 

War Child 
Van de 2e penningmeester CvK PGO kregen we te horen dat begin augustus een mooi bedrag voor 
War Child is overgemaakt. Dit bedrag van € 520,00 is verkregen in de eerste helft van 2025 door de 
opbrengsten via een Rabobank-overboeking en de Ontmoetingskerk-app. Hartelijk dank! 
 

War Child schreef bij haar bedankje: “Veertig procent van de kinderen die opgroeien in conflictgebieden heeft last 
van psychosociale problemen. Deze kinderen vertonen vaak agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale 
interactie uit de weg. Sommige kinderen zijn angstig, slapen slecht en gaan weer in hun bed plassen.  
 
War Child grijpt in én werkt preventief. Onder andere door kinderen psychosociaal te ondersteunen, een essentieel 
onderdeel van specialistische hulp aan kinderen in oorlogsgebieden. Met muziek, spel en beweging spreken wij de 
veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen we dat zij zelf weer de touwtjes in handen kunnen nemen.  
 
Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn 
toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren wij programma’s voor psychosociale ondersteuning met 
programma’s gericht op bescherming en onderwijs. 
 
Uw steun is voor ons heel erg belangrijk en maakt het ontwikkelen en uitvoeren van onze programma’s mogelijk. Fijn 
dat u War Child en daarmee de kinderen in oorlog een warm hart toedraagt. Daar zijn we u dankbaar voor.” 
 
Gedicht Woordeloos 
De ellende in de wereld die we dagelijks zien is zo afschuwelijk dat we er moedeloos van worden, omdat er geen 
uitzicht is voor hen die dat overkomt. Wat moet of wat kun je doen, wat kun je zeggen? Dit gedicht Woordeloos van 
Irene van der Meulen geeft dat goed weer. 
 
Ik heb het geprobeerd:  
te schrijven over hoop en vrede,  
maar de woorden blijven loos  
en leeg, ze zeggen niets.  
Alsof de wereld hen  
met stomheid heeft geslagen.  
 
Ik zoek een woord dat sterker is  

dan wat mijn ogen zien  
dan angst en haat en dood,  
een woord van hoop en vrede.  
 
Ik vind het niet vandaag.  
 
Zwijgend steek ik een kaars aan.   
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PGO_Plus 
 
‘Zin in Film’ gaat op maandagavond 29 september weer van start met  

de film: The Zone of Interest. 
 
Verenigde Staten/Verenigd Koninkrijk/Polen 2023. Drama van  
Jonathan Glazer. 106 minuten.  
Met o.a. Christian Friedel, Sandra Hüller en Ralph Herforth. 
 
Kampcommandant Rudolf Höss woont met zijn gezin in een mooie, ruime dienstwoning met een grote tuin, pal 
naast vernietigingskamp Auschwitz. Zijn vrouw Hedwig voelt zich de koning te rijk. In deze omgeving creëert ze een 
paradijs voor haar gezin en dit laat ze zich niet meer afnemen. Een ‘doorsnee’ Duits gezin, dat wanhopig doet alsof 
de tragedie die zich achter de muren van het kamp afspeelt niet bestaat en ook niets met hen te maken heeft. 
 
“In ‘The Zone of Interest’ komen het alledaagse en het onbevattelijke op verpletterende wijze samen.” (de Volkskrant) 
“IJzingwekkend-briljante film.” (Filmkrant) 
 

        ZIN IN FILM 

AANVANG 19.30 uur 
* In Oudewater: in Ontmoetingskerk, Westsingel 2 

 
NOODZAKELIJK OM VOORAF AAN TE MELDEN 

voor Oudewater: jannieboing@kaijen.net 
 

Entree € 5,00 per persoon per avond. 
Alle films worden vertoond op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling. 

Begeleiding: Jos van Hulsen 
 

Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 
Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden 

m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater. 

Evaluatie nieuwe orde van dienst      
Sinds Pasen dit jaar volgen wij in onze diensten een enigszins gewijzigde opzet, met name bij het begin van de 
viering. Doel van deze wijziging was onder meer dat de dienst van meet af aan een "liturgisch" karakter heeft.  
Bij de introductie is aangegeven dat na de zomer een evaluatie van deze opzet zou volgen. Met het oog hierop  
wil de liturgiecommissie de maand september gebruiken om met de gemeente in gesprek te komen en vooral te 
luisteren naar de ervaringen met de nieuwe opzet. We doen dat op verschillende manieren, maar belangrijk in dit 
verband is dat we op zondag 28 september tijdens het koffiedrinken na de dienst graag willen luisteren naar jullie 
ervaringen, meningen en reacties.  
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Op basis van alle inbreng vanuit de gemeente zal de liturgiecommissie een advies opstellen ten behoeve van de 
besluitvorming in de kerkenraadsvergadering van november a.s. 
We hopen op een goed opkomst op 28 september a.s.! 
De liturgiecommissie 
 
Spelletjesochtend  
Een tijdje geleden werd er aan de gemeente gevraagd of er nog ideeën  
waren voor PGO-plus. Een van de suggesties was het houden van een  
spelletjes ochtend of middag. Tja, een spelletjes ochtend of middag.   
Zou er iemand op afkomen? 
 
Het Pastoraatsteam, Gerda en Hans, pakte de handschoen op en  
besloot samen met Marja Benschop een try-out te organiseren. 
 
Een beetje mond op mondreclame, de nieuwsbrief, de app en een  
dia voor de voorgaande dienst moest bekendheid geven.  
Onze verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, maar ja niet  
“geschoten is altijd mis”. 
 
Op 23 juli, 10.00 gingen de deuren van de zaal open……..spelletjes op tafel, sjoelbakken in de aanslag.  
 
En…..om half elf waren bijna 20 gemeenteleden (zowel oud als jong) druk met het spelen van diverse spellen: kezen, 
sjoelen, rummycub,…enzovoort. Tegen 12 uur kostte het moeite de laatste fanatiekelingen de zaal uit te sturen.  
Zie verder de gezellige foto’s.   
 
Waarlijk een succes. Voor herhaling vatbaar?? Jazeker. Ondertussen hebben we afgesproken om het jaar uit iedere 
maand de spelletjes ochtend of middag te herhalen.  In september op de 17e in de middag en op 21 oktober in de 
middag. 
 
Houd dus onze publicaties in de gaten via nieuwsbrief, app en dia’s. Tot dan! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          
                                                       Gerda, Marja en Hans 
 
 
Schoenendoosactie Woerden. Najaar 2025 
De Schoenendoosactie van Stichting GaiN draait al weer op volle toeren! 
In het hele land worden in de komende maanden schoenendozen door scholen,  
kerken en verenigingen gevuld met schoolspullen, speelgoed, een knuffel en  
kleine kledingstukken. De gevulde dozen worden verzameld op verwerkingscentra  
en later uitgedeeld aan kinderen van 3 tot 14 jaar op Lesbos, Sierra leone,  
Malawi en enkele andere landen. 
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Ca.13000 van deze gevulde dozen worden op het Verwerkingscentrum (VC) in Woerden gecontroleerd, bijgevuld en 
verzendklaar gemaakt. Deze zullen eind dit jaar naar Sierra Leone gaan.   De verwerkingsperiode is dit jaar van 10 
t/m 28 november. 
We kunnen echter nog wel wat gebruiken!  Helpt u/ jij ons daarbij?  Onze dank is groot. 
Spullen: 
- ZOMER kleding in de maten 92 t/m maat 176/M. Geen dikke kleding. Schoon en heel. 
- Lijntjesschriften en kleurboeken, liefst nieuw maar deels gebruikt mag ook. 
Mensen: 

- Gastheren of gastvrouwen voor de ontvangst van vrijwilligers en schoenendozen in het VC en zorgen voor 
koffie en thee. 

- Mensen die schoenendozen willen controleren, aanvullen en verzendklaar maken. Beide voor een aantal 
dagdelen in de verwerkingsperiode. 

- Mensen die tasjes willen naaien. Naaipakketten met voorbeeld hebben we op voorraad. 
Locatie: 
We zoeken een grote hal  van  ca 600 m2 in Woerden of directe omgeving die we voor een periode van 5 a 6 weken 
kunnen gebruiken. (30 oktober-4 december) 
Kunt u iets met bovengenoemde vragen, neem dan even contact met ons op. Wij vertellen er graag meer over en 
kijken wat passend is. 
Samen maken we het verschil, voor de kinderen en voor elkaar! 
Meer informatie staat op: www.schoenendoosactiewoerden.nl  
Wilt u financieel bijdragen: Gain  NL83INGB0000334243 o.v.v.VC Woerden. 
Wij kopen daarvan bijv. kunststof drinkbekers, springtouwen of slippers. 
Alvast bedankt namens het Verwerkingscentrum Woerden. 
Cor van der Neut, Bolwerk 14 
cvanderneut14@gmail.com of 06-25372946 of 0348-563520 
Leonie van den Brink, Tros 3 
Leonie_neut@hotmail.com of 06-11176118 
 
 
Ervaringen in het gesprek met moslims 
Ontmoetingsavond voor gemeenteleden van de PKN Ring Woerden. 
Ongeveer 1 op de 20 mensen in Nederland is moslim.  
We ontmoeten hen in de straat en aan het schoolplein,  
op school en stage, in ons (vrijwilligers)werk, bij  
vrienden en familie. Net als christenen zijn het gelovige  
mensen. In sommige dingen herkennen we elkaar, zeker in  
een samenleving waar geloof een kleine rol speelt.  
Op andere punten merken we grote verschillen, zeker rond  
Jezus Christus. Op deze avond gaat het over de ontmoeting  
met moslims. We luisteren naar ds. Cees Rentier, die er een  
ruime, jarenlange ervaring mee heeft en we delen ook onze  
eigen ervaringen. Wat maken we mee en hoe beleven we dat?  
Wat komt er in die ontmoetingen naar boven aan herkenning,  
verschil en overtuiging? Ds. Cees Rentier is als directeur  
verbonden aan de stichting Evangelie & Moslims, die 
kerkelijke gemeenten ondersteunt om het evangelie  
uit te dragen naar moslims in hun omgeving. 
De avond is op dinsdag 7 oktober 2025, in de Lutherse Kerk aan de Jan de Bakkerstraat nr. 11 
te Woerden. Inloop half acht en we beginnen om acht uur. Rond half tien ronden we af 
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en is er gelegenheid om na te praten. Opgeven tot 30 september via woerdenring@gmail.com 
Graag tot dan! 
Ring Woerden  Ds. Jacco Overeem - Zegveld 
               Ds. Helmert-Jan van Maanen - Lopik 
               Wilma van Butselaar - Oudewater 
 
Immanuel  
In Jesaja 7:14 en Mattheus 1:23 wordt over de naam 
Immanuel gesproken. Er staat bij: Vertaald betekent 
dat “God met ons”.   
Wat is dit een rijke betekenis. God met ons. Dat liet 
Hij zien door Zijn Zoon naar deze wereld te laten 
komen. In Mattheus staat; “De engel van de Heere 
verscheen aan Jozef en vertelde hem dat Maria 
zwanger is en een zoon zou baren en Zijn naam zal zijn 
Immanuel”. “God met ons” Het grote wonder van God 
om Zijn liefde aan ons te tonen, door Zijn Zoon naar 
deze wereld te sturen. Een klein kindje geboren voor 
iedereen, alle mensen op deze wereld. Niet alleen 
voor Jozef en Maria… Maar voor iedereen. Om te 
laten zien dat God met ons is. En dat is Hij nog steeds! 
God is met ons…   
Wat mooi dat we in Oudewater een school mogen 
hebben die deze naam draagt.  Een fijne school, waar 
goed onderwijs wordt gegeven en waar mooie dingen 
gebeuren. Een school die midden in de samenleving 
staat, waar leerkrachten werken die van God houden. 
De Immanuelschool: de God met ons school.  
Zouden we dat mogen zeggen, Dat God met onze 
school is? Dat weten we zeker, daar mogen we op 
vertrouwen! En we zien het ook:  
We zijn dankbaar dat er elke twee weken een 
gebedsgroep is die voor de school en zijn leerkrachten 
en leerlingen bidt. We zijn dankbaar dat we de 
kinderen allemaal mooie liedjes horen zingen over 
onze God. We zijn dankbaar dat we christelijke 
feestdagen vieren, in de kerk en in de school. We zijn 
dankbaar dat er aandacht is voor bid- en dankdag. We 
zijn dankbaar dat er een vereniging “vrienden van de  

 
Immanuelschool” is.  We zijn ook dankbaar dat wij de 
kans krijgen om over Jezus te vertellen, als er zo maar 
eens een kindje komt spelen, aan tafel zit, wanneer de 
Bijbel opengaat en we met elkaar bidden. Dat we 
kunnen getuigen op een plek waar we door God zijn 
neergezet. We zijn bovenal dankbaar dat God met ons 
is! Dat God werkt op Zijn manier. Laten we met elkaar 
deze school telkens in Gods handen leggen.   
We nemen afscheid van een schoolorgaan als de 
Schoolraad. De schoolraad bestond uit een groep 
ouders die meedacht over de kwaliteit en identiteit 
van een school. Een school is niet meer verplicht om 
een schoolraad te hebben. (Alleen een OR: ouderraad 
en MR: medezeggenschapsraad). Maar samen met de 
Immanuelschool is er gekeken hoe we elkaar toch 
kunnen blijven vinden. Daarom komt er een 
klankbordgroep identiteit die 1 à 2x in het jaar zal 
samen komen. Vanuit de school zal hier verder over 
gecommuniceerd worden. 
We roepen jullie op om als ouders betrokken te zijn 
en blijven bij de Immanuelschool. Sluit je aan bij een 
raad, klankbordgroep of gebedsgroep en blijf zoeken 
naar verbinding. Laten we ook als gemeente biddend 
om de school heen staan! En zoeken naar wat ons 
bindt!   
In vertrouwen van de Immanuel: God met ons.   
  
Hartelijke groet  
De schoolraad  
Anne Scherpenzeel, Anneke Verkley, Corné 
Hoogendoorn, Cristi Geurts, Judith Verwey, Marije de 
Vries   

 
Waardevolle ontmoetingen. 
Op 27 juni jl. heeft iedere PGO-er die in de maanden 
april  t/m juli de 80 is gaan aantikken of als 80-plusser 
jarig was een uitnodiging gekregen voor een 
feestelijke middag in ons zalencentrum.  
Er was koffie/thee met wat lekkers, aansluitend voor 
ieder ook nog iets anders te drinken en men ging rond 
met smakelijke hapjes.     

De kring rondkijkend kreeg ik de stellige indruk dat 
iedereen het waardevol en leuk vond om elkaar op 
deze manier te treffen. Voor onze predikant Rianne 
ook een goede gelegenheid om bij elke tafel even aan 
te schuiven. Conclusie, een mooie manier om voor 
verbinding te zorgen, compliment voor ieder die 
hieraan heeft bijgedragen. Een goed geluimde 
deelnemer, Bram Verweij. 
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P.S.: Iedere genodigde mocht ook nog iemand mee 
vragen. Bij gemeenteleden die nog samen mogen zijn 
ligt het een beetje voor de hand om met de partner te 
gaan maar in een ander tijdvak komt dat vaak ook 

weer andersom aan de orde. Zou het voor nog meer 
verbinding zorgen als ieder bij deze gelegenheid iets 
verder om zich heen kijkt? Bijvoorbeeld naar iemand 
die minder mobiel is of zelden de deur uit komt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail adressen  
 
• administratie@protgemoudewater.nl 
• cvk@protgemoudewater.nl 
• diaconie@protgemoudewater.nl 
• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
• kerkbureau@protgemoudewater 
• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
• ontmoeting@protgemoudewater.nl 
• ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 
• pcp@protgemoudewater.nl 
• penningmeester@protgemoudewater.nl 
• pgo_plus@protgemoudewater.nl 
• scriba@protgemoudewater.nl 
• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 
• zalencentrum@protgemoudewater.nl 
• zwo-kia@protgemoudewater.nl 
• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

 
 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn ma, woe, do, vrij 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9:00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kinderkoor Jedaja 
Met een poster vraagt het kinderkoor  
Jedaja aan alle kinderen van 4 tot 15 jaar  
“Kom je ook ?”. 
Vanaf donderdag 25 september, elke  
donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in  
De Rank, Noorderkerkstraat 14.  
Contributie € 10 per gezin. 
Vragen ? Anneke 06-12 847110. 

 

 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD 
ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website. 






