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Zondag 26 oktober 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Ouderling van dienst:  Dita Aleman      

Organist:   Bas Vliegenthart  

Koster:    Jaap Swijnenburg 

Peuteroppas:   Greet Zondag    

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   Clothing4U 

Uitgangscollecte:  PGO / PGO_Plus 

Bijzonderheid:   Heilig Avondmaal 

Bij de dienst 

We lezen in Lucas 18:9-14 over twee mensen die naar de tempel komen om te 

bidden. Hun houding (zowel letterlijk als figuurlijk) blijkt veelzeggend. We vieren 

deze morgen ook het Heilig Avondmaal. Ik vind het altijd weer bijzonder om 

samen te breken en te delen. Bijzonder dat we samen verwachten en ontvangen. 

Deze zondag beginnen we de viering van de tafel met de woorden: “De Heer heeft 

zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt 

ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en 

brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.” Het is de tafel van de Christus en het is 

Zijn genade die we ontvangen. Wie deze woorden tot zich door laat dringen, zal 

met mij meevoelen dat het eigenlijk wat gek is om bij het ontvangen van het 

brood ‘dankjewel’ tegen mij te zeggen. Ik begrijp het reflex uit beleefdheid of 

gewoonte, maar doe het liever niet. Wil je toch graag iets zeggen, kies dan voor 

‘amen’ als een instemming of bevestiging.   

ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 

Zondag 2 november 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. A.P. Tack, Bodegraven 

 

Overige vieringen 

24 oktober  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Rianne Bogerd-Looijen 

29 oktober 19.15 uur IKO Avondgebed, O.K.K., Martin Weerstand 

31 oktober 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Joost van den End 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

De bloemen van vorige week zijn ter bemoediging gebracht bij Hanneke de Graaf. 

Terwijl de storm om ons heen waait zoeken we de warmte en gezelligheid van ons 

huis weer op. Gelukkig dat dit kan. 

 

 



 

 

 

Zo proberen we ook een warm dak boven ons hoofd te voelen in de kerk. Met elkaar werken we aan 

warmte en geborgenheid in Gods huis. Met elkaar meeleven past daarbij. Gezondheid en welzijn zijn 

helaas nog steeds niet van zelfsprekend. 

De operaties van Hanneke de Graaf en Gijke de Wit zijn geslaagd. Nu werken aan het herstel. Voor Gijke 

betekent dit zo snel mogelijk starten met de volgende behandelingen. Ook Amy van der Louw kan na de 

hartkatheterisatie aan het vervolg gaan denken. Allen heel veel sterkte hierbij. 

Wim Hoogenboom (Diemerbroek 35A) is met een aantal pittige chemokuren begonnen. Hij is tijdens de 

kuur in het ziekenhuis. Het is heel heftig voor Wim en Meini. De hoop is er dat Wim na dit hele gebeuren 

weer opknapt. 

 

Onopgeefbaar verbonden: een uniek woord voor een unieke relatie 

“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” zo lezen 

we in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Onopgeefbaar’, zo wezenlijk en belangrijk vindt 

de kerk dat blijkbaar. Maar wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? En wat kunnen we daarmee in 

een tijd waarin de situatie in het Midden-Oosten in onze samenleving en in de kerk veel en tegenstrijdige 

emoties oproept?Onder leiding van ds. Jacco Overeem, medewerker Kerk & Israël bij de dienstenorganisatie 

van de Protestantse Kerk, gaan we met elkaar over dit spannende en actuele thema in gesprek.  

Datum: donderdag 30 oktober, tijd: 20.00 uur, plaats: Ontmoetingskerk, Westsingel 2, Oudewater 

 

Toelichting 2e collecte in de ZWO-KiA viering op zondag 2 november  

Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd vanuit de overheid, maar 

blijven toch manieren zoeken om Gods liefde te laten zien. Met de 2e collecte op 2 

november a.s. ondersteunen we een project in China waarbij kerk- en jeugdleiders 

worden getraind. 

Meer informatie in de Nieuwsbrief van volgende week, in Ontmoeting november en in de App. 

 

Presentatie Mercy Ships 

Zondag 2 november a.s. hebben we na de ZWO-KiA viering, tijdens het koffiedrinken, 

bezoek van Jolanda Verdoold. Zij verbleef 2x een periode als vrijwilliger op één van de 

Mercy ziekenhuis boten. De eerste periode op de Africa Mercy in Madagascar en de 

tweede periode op de Global Mercy in Sierra Leone. 

Zij komt ons vertellen over haar ervaringen. Komt u ook? U bent van harte welkom! 

 

Alpha Oudewater 

We willen in Oudewater een Alpha-cursus gaan organiseren. Alpha is laagdrempelige manier om samen de 

basis van het christelijk geloof te ontdekken. Alpha Oudewater wordt gezamenlijk georganiseerd door de 

HGO-H, Bijbelgemeente Dabar, de Ambassade van het Koninkrijk van God en de PGO. We zoeken 

vrijwilligers voor verschillende taken om dit mogelijk te maken. We hopen in februari 2026 van start te 

gaan. Maak jij Alpha mogelijk? Dat kan door: 

- Te helpen bij het verzorgen van de les/gespreksavonden 

- Lid te worden van de stuurgroep 

- Op één of meerdere avonden de maaltijd te verzorgen 

Aanmelden? Of meer weten? Neem dan contact op met Jan Evertsen (06 45145367) 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen om 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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