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Zondag 31 augustus 2025: morgendienst / doopdienst  9.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Ouderling van dienst:  Coroline de Ruiter    

Organist:   Han Langeveld 

Koster:    Hans Aleman 

Peuteroppas:   Judith Verwey en Greet Zondag 

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen 

1e collecte:   Algemeen kerkwerk 

2e collecte:   Diaconie 

Bij de dienst 

Deze zondag is een feestelijke dienst, waarin Luuk (zoon van Claudia Varney en 

Stephan Mesker), Sieb (zoon van Elza en Jeroen Scherpenzeel), Hein (zoon van 

Karolien en Albert-Jan Boere) en Livia (dochter van Patrick Verdouw en Richella 

Vergeer) gedoopt worden. We vieren dit bijzondere moment met hen en 

verwelkomen onze nieuwe broers en zussen in het gezin van God. Als we het 

doopwater zien, is dat ook een bemoedigende herinnering aan onze eigen doop. 

Na afloop kunt u de ouders feliciteren en elkaar ontmoeten tijdens de koffie. 

 

Dan alvast kort over de preek. Als jonge ouder vliegen de adviezen over opvoeden 

je om de oren. Het ene behulpzamer dan de ander. De tekst uit Deuteronomium 

laat zien dat dit iets van alle tijden is. Hoe maak je de volgende generatie 

vertrouwd met dat wat voor jou zo betekenisvol is? In Lucas lezen we één van de 

weinige verhalen over de opgroeiende Jezus, waar hij eerder zijn ouders de les 

leest. Zou dat nu ook kunnen, dat grote mensen iets leren van de kinderen? 

Kortom het gaat over (geloofs)leren van/aan/met/door kinderen. 

 

Zondag 7 september 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. C. Burger, Kamerik  

 

Overige vieringen 

29 augustus 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans 

5 september 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

De bloemen van afgelopen zondag zijn ter bemoediging bij dhr Piet van Doorn 

gebracht. 

De zomervakantie is voor de meeste kinderen weer ten einde en de scholen gaan 

weer beginnen. Een spannende tijd…een nieuwe juf of meester, school en 

misschien het vertrouwde Oudewater uit. Een nieuwe stap in hun jonge leven.  

 



 

 

 

 

 

Ook voor veel gemeenteleden een spannende tijd waarin zij wachten op uitslagen van onderzoek. Wat 

kan het moeilijk zijn om steeds weer teleurstellingen te moeten accepteren. Maar weet, je hoeft het niet 

alleen te doen. Als Gemeente kunnen wij veel voor elkaar betekenen. 

Mw Nel van Elteren heeft een darmoperatie ondergaan. Wij wensen haar een spoedig en goed herstel 

toe. 

“Ga met God en hij zal bij je zijn.” 

 

Belijdeniscatechese   

In september ga ik van start met belijdeniscatechese. Doe je ook mee? Aanmelden kan tot 21 september 

bij mij! Meer weten, vragen of twijfels? Neem gerust contact met me op.  

ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 

Wat doe je dan eigenlijk op belijdeniscatechisatie?  

Iedere avond gaan we in gesprek over een onderwerp of Bijbeltekst. In ongeveer 15 avonden (van 

september tot maart) komen allerlei onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld: wie is Jezus? hoe weet ik 

zeker dat God bestaat? Hoe lees je de bijbel? Hoe zit het met de kerk? Ook je eigen vragen kunnen een 

plekje krijgen op het programma. Kort gezegd: We spreken over het geloof en wat dat voor jou 

betekent.  

 

Moet ik al zeker weten dat ik belijdenis wil doen?  

Nee. Absoluut niet. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Misschien weet je het al zeker, 

misschien ook wel helemaal niet. Als je serieus in gesprek wil over jouw geloof en meer wil leren is dit 

de juiste plek. Gaandeweg beslis je of je dit jaar belijdenis wil doen. 

 

Wat is dat ‘belijdenis doen’?  

In een kerkdienst zeg je hardop en in het openbaar dat je gelooft in God en Jezus wil volgen. Je zegt ‘ja’ 

tegen God en beaamt de doop die je als kind ontving. Of als je nog niet gedoopt bent, ontvang je de 

doop. Op een van de avonden gaan we hier verder over in gesprek! 

 

Kinderkoor Jedaja 

 

 

Met een poster die voor ons doel veel te groot is vraagt het kinderkoor JEDAJA 

aan alle kinderen van 4 tot 15 jaar “Kom je ook ?”.  

Vanaf donderdag 25 september, elke donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur 

in De Rank, Noorderkerkstraat 14. Contributie € 10 per gezin.  

Vragen ? Anneke  06-12 847110. 

 

 

 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen om 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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